
 

 

      

 

                          

                         Nieuwsbrief 15 -  29 augustus 2025 

 

 

Kerkdiensten 
Zondag 17 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs, Voorburg. Gezamenlijke dienst in 

de Regenboogkerk in Honselersdijk 
 
Zondag 24 augustus 9.30 uur dhr. Paul Koster, Den Haag 

Collecten: 1. Stichting PhySCI 2. Kerk 

 

Bij de dienst van 17 augustus 
Wij zijn deze zondag te gast in de Regenboogkerk in Honselersdijk. De Lichtbron is dan 

gesloten. Uiteraard kunt u op eigen gelegenheid naar Honselersdijk, maar u kunt ook 
om 9.00 uur verzamelen bij De Lichtbron om gezamenlijk naar Honselersdijk te fietsen. 

 
Uit de gemeente 
Ik zie in de nieuwsbrief altijd de namen genoemd worden van de jarigen. Ik kan me 

voorstellen dat u hen een kaartje stuurt.  
Maar er zijn zoveel mensen die best eens een extra kaartje kunnen gebruiken. U kent 

ze vast zelf wel. Mensen die ongewild alleen leven. De zieken onder ons. De mensen op 
hoge leeftijd. Kleine moeite, groot gebaar! 

DMB 
 
Voorbereidingen gesprekskring 

Het is nog even vakantietijd. Maar de voorbereidingen voor de gesprekskring in het 
nieuwe seizoen zijn volop bezig. Dit jaar is het thema, dat door de landelijke PKN wordt 

aangereikt: ‘’Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest’’. Aan de hand van 
het beschikbare materiaal denken we met elkaar na over onderwerpen als: Wat/Wie is 
de Heilige Geest, wat merken we ervan en wat zijn de vruchten van de Geest. Mooi is 

ook te horen wat we zelf beleven in ons geloof. Daarmee kunnen we elkaar helpen en 
versterken. Uiteraard doen we dat niet zonder de jullie vertrouwde duizendpoot Ria 

Jongerius. Zoals het er nu uitziet zal de eerste keer weer op dinsdag 2 september zijn. 
Uiteraard krijgt u daar nog nader bericht van. Ik kijk er naar uit om met jullie in 
gesprek te gaan.  

DMB 
 

Werkdagen/beschikbaarheid 
Dinsdag 19 augustus trouwt onze oudste kleindochter voor de wet in Amsterdam. Op 
die dag ben ik telefonisch minder makkelijk bereikbaar. Mijn e-mail lees ik gewoon en 

zal ik in de loop van de dag beantwoorden. Maandag 25 augustus trouwt het 
bruidspaar voor de kerk (in de Oude Kerk van Delft om 19.15 uur), waar ik hen zelf 

mag inzegenen. Ervoor en erna is het feest. Die dag zal ik vrij zijn en ook niet 
bereikbaar. 
DMB 

 
 



 

 

 

Popmuziek op kerkorgel 
Om te laten horen dat het kerkorgel meer mogelijkheden biedt dan begeleiding van 

kerkliederen 
Zal op 26 september a.s.  (20.00)  zal Cor Verbree- Geerman popmuziek op het 
kerkorgel van De Lichtbron ten gehore brengen.  

Heeft u een wens voor een popmuzieknummer, bespeelt u een instrument en wilt u 
meedoen, wit u graag een nummer zingen,  laat het mij weten, wellicht dat het in het 
programma kan worden opgenomen. 

Reserveer alvast de datum in uw agenda, verdere mededelingen volgen zo spoedig 

mogelijk. 

Jan Zonneveld 

06-19977158  (jzon@kabelfoon.nl) 

 

Vredesweek 2025 
In het kader van de vredesweek wordt er op woensdag 24 september a.s. om 20.00 
uur een oecumenische viering gehouden in de Pleinkerk. Daarbij zal weer een 

gelegenheidskoor o.l.v. Ben Kester het zingen ondersteunen. Jan van Westenbrugge zal 
het orgel bespelen. 

De repetities voor het koor, waarvoor u van harte bent uitgenodigd, zijn op 

zaterdagmorgen 13 en 20 september om 09.30 in de dagkapel van de St. Andreaskerk, 
Kerkstraat 20 in Kwintsheul. 

Jan Zonneveld 
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Van uw voorganger/pastor 

Er kunnen van die perioden in je leven zijn, dat je niet meer weet hoe en wat te 
bidden. Wat een troost is het dan te mogen weten dat we Iemand hebben die voor ons 

bidt. Hierover gaat onderstaand gedicht. 
Wanneer ik niet meer bidden kan 
O God hoor dan mijn zwijgen. 

Soms heb ik, Heer, 
Geen woorden meer, 

Geen taal om uit te leggen 
Wat in mij leeft en niet meer leeft, wat ik geloof en niet geloof 
Wat ik wel weet maar steeds vergeet 

En toch niet wil vergeten; 
Uw goedheid en uw groot geduld 

Vergeving van mijn grote schuld 
Uw liefde is mijn leven. 
 

Wanneer ik niet meer bidden kan 
O God, hoor dan 

Wat Hij ooit heeft gebeden 
Die al mijn zonden op zich nam 

Dat kleine lam 
Dat helpend als een herder kwam 
Niet verder vraagt. Mij streelt en draagt 

En zelfs niet klaagt 
Wanneer ik scheldend sla en schreeuw 

Mij fel verweer-een leeuw, een beer 
Die toch geen strijd kan winnen 
O laat alleen om wat Hij bad 

Mij in uw hemel binnen. (A.F. Troost) 
DMB 
                                                                                                               

 
 

Protestantse gemeente De 
Lichtbron, algemene 

informatie 
Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, 

pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 
telefoon 06 19960369. 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, 

scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-

delichtbron.nl 
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op 
donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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